
Zoals een bloem haar kelk sluit 
na het laatste zonnelicht, 

zo ben je van ons heengegaan, 
zo zacht, zo stil, zo vederlicht.

Na een mooi en eenvoudig leven, rijk aan toewijding,
is zacht van ons heengegaan

Alfonsina Schoeters
weduwe van Paul De Ridder

 
Geboren te Hoboken op 2 september 1924

en liefdevol omringd van ons heengegaan te Schoten
in Residentie Félicité op 13 juni 2024.

Het afscheid heeft in intieme kring plaats.

Correspondentieadres:
Familie van Alfonsina Schoeters

p/a Handelslei 194, 2980 Sint-Antonius (Zoersel)
Online condoleren via www.valentijncrynen.be

Dit melden u met droefheid: 

Ronny en Monique De Ridder - Van Hoof
 Christophe
 Yannick en Dianne, Charles

Frank en Christel De Ridder - Severins
 Kelly en Joeri, Nyobi, Vito, Tya

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Met bijzondere dank aan 
de medewerkers van Residentie Félicité
en allen die haar met vriendschap hebben omringd.

Uitvaartzorg Valentijn Crynen  -  03 384 11 34


