
Time may separate us for now, but it's not
farewell, just a pause until our clocks
synchronise once more, and we dance

through eternity together.

“We are sailing, we are sailing
Home again, 'cross the sea

We are sailing stormy waters
To be near you to be free”

-
(We are sailing by Rod Stuart)



Hendrik Friederichs 

Haarlemmermeer, 29 juni 1939
Zoersel, 5 februari 2024

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen zijn leven te
vieren in ‘s Graevenhof , Turnhoutsebaan 439 te Schilde,

op donderdag 15 februari 2024 om 11:00 uur

Samenkomst vanaf 10:30 uur 
Familie Friederichs
Laan Van Groenewegen 5 2614KG Delft 

www.valentijncrynen.be

Rouwadres:

Online condoleren via:

Op 5 februari 2024 is onze geliefde man, allerliefste
papa en fijne opa overleden. We gaan hem missen

maar weten dat hij de zeilen al heeft gehesen en
onderweg is naar een nieuw avontuur.

Valerie Friederichs - Shipley
Georgie en Sander Friederichs - van Sluis 

Lisa, Sascha, Adriaan
Chris en Yonna Friederichs - Philipp

Michiel en Marjan Friederichs, 
Sophila en Jan Rijnink 

Rutger, Olaf, Quinten en hun familie

Hans   en Loes Friederichs, 
Hilde Friederichs 

Martin, Amber, Esmee en hun familie

Pam Ellard 
Joanne, Caroline, Louise, Matthew 

and their family 
Stan and Eila   Shipley

Steven, Martin and their family

Kleding advies: we gaan niet voor zwarte kleren, we vieren zijn leven 


