
Dien de goede God
in vrijheid van geest.

Heilige Julie Billiart

In Gods heerlijkheid opgenomen en wachtend
op de nieuwe morgen is van ons heengegaan

Lydia Van Wichelen
Zuster Lydie

Zuster van Onze-Lieve-Vrouw van Namen
 

Zij werd geboren te Zele op 17 december 1933.
Ze wijdde zich toe aan de Heer op 2 februari 1955

en voltooide haar leven te Westmalle op 27 mei 2023, 
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartliturgie bij te wonen
in de kapel van het WZC ‘Mariënhove’,

Brechtsesteenweg 89 te Westmalle,
op zaterdag 3 juni 2023 om 10.00 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
vanaf 9.40 uur.

Aansluitend leggen we haar te rusten op de begraafplaats
van Westmalle, gelegen aan de Oude Molenstraat.

Correspondentieadres:
Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen

p/a Uitvaartzorg Valentijn Crynen
Handelslei 194, 2980 Sint-Antonius (Zoersel)

Zuster Lydie leefde in verbondenheid met:

De gemeenschap
van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen.

 
Raf † en Christiane † Van Wichelen  - De Wilde  
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Etienne † en Christiane † Quintyn  - Van Wichelen
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Pater André † Van Wichelen O.M.I.

haar broers, zus, schoonzus, schoonbroer, 
neven en nichten

De families Van Wichelen en Poppe.

Een bijzonder woord van dank aan dr. Van der Wangen,
de zusters en de medewerkers van Mariënhove
en allen die haar met liefde hebben omringd.

Uitvaartzorg Valentijn Crynen   -  03 384 11 34


